is Martien Stoots die de aanzet

heeft gegeven voor de oprich-
ting van de Overasseltse Boys. “Het was
in het voorjaar van 1958 of misschien
zelfs eerder in de winter hiervoor, dat
jij mij hebt benaderd”, zegt Alois tegen
zijn oude voetbalvriend Tien. "Ja, jij bent
diegene, die in jouw toenmalige schoen-
makerij steeds opnieuw erover begon,
dat het gek was dat er geen voetbalclub
was in ons dorp. Er werd wel gevoetbald
maar een echte vereniging was er niet.
Op jouw initiatief zijn er toen een aantal
mensen bijeen gekomen in de voorkamer
van familie Piet Janssen aan de Hoog-
straat.”
In deze voorkamer werden de eerste
plannen gesmeed maar toen moest er
overlegd worden met de KNVB want een
eerdere Overasseltse club was geroyeerd.
“Dan gif mien de schuld mar”, geeft
Martien Stoots lachend toe. “Het klopt
wel een beetje. Ik weet nog dat ik naar
het KNVB-kantoor in Nijmegen moest
waar ik me moest melden bij meneer van
Beek. Ik kan me nog goed herinneren
dat ik me helemaal niet op mijn gemak
voelde. Deze meneer hoorde mijn verhaal
aan zonder een woord te zeggen. Na mijn
verhaal liep hij naar een groot wand-
meubel, scharrelde daar wat in en kwam
terug met een kasboek. Hij wees met zijn
vinger een bedrag van 185 gulden aan.
‘Dit probleem moet eerst opgelost zijn
voordat ik je verder kan helpen’ zei hij.
Ik schrok me te pletter, een fors bedrag
voor die tijd en ook nog schuld van een
vorige vereniging.”
Op de fiets naar huis zonk de moed
hem in zijn schoenen. “lk geloofde er
niet meer in. Hoe konden we dit geld bij
elkaar krijgen?” Gelukkig had de nog
niet geboren club toen al goede ‘vrien-
den’. "Ben Arts had nog vijftig gulden
uit de kas van de vorige club”, vertelt
Martien. “En Thé Fleuren had het gaas
en palen van het oude veld gekocht voor
vijfentwintig gulden en nog nooit hoeven
af te rekenen. Thé was zo enthousiast dat
er weer een nieuwe club kwam, dat hij er
zelfs wel vijftig gulden voor wilde betalen.
De rest hadden we ook zo bij elkaar, dus
terug naar de KNVB. Daar kwam het
volgende probleem, als we weer Overas-
seltse Voetbalvereniging (OVV) wilden
gaan heten, kon het nog jaren duren eer
we een licentie zouden krijgen.”

e lois Schraven weet het zeker. Het

De heren besluiten een nieuwe naam te
kiezen. Op advies van ‘de meneer van de
KNVB’" wordt het Overasseltse Boys. Het
eerste voorlopige bestuur werd gevormd
door voorzitter Johan Janssen, secretaris
Alois Schraven en penningmeester Bert
van Zuylen. Om onpartijdig te blijven
werden de vergaderingen voor aanmel-
ding van nieuwe leden niet in de zalen
van de plaatselijke cafés gehouden maar
in de bovenzaal van het “Pakhuus” en het
was een overweldigend succes.

“Helaas was de competitie al volop aan
de gang zodat we het eerste jaar alleen
maar trainden en vriendschappelijke
wedstrijden konden spelen”, weten de
heren zich nog te herinneren. Op het
weitje van Piet van Dijk werd getraind
omdat daar toch geen gras wilde groei-
en” en de wedstrijdjes werden gespeeld
in een wei tegenover Thei van de Groes,
wel eerst met een schop de koeien-
vlaaien opruimen. “Het omkleden ge-
beurde in het begin gewoon op de stal.”
Dat de Boys nu jubileren doet deze twee
nestors goed. En dat zij daar de basis
voor hebben gelegd, ja, daar zijn ze best
trots op. “Hopelijk hebben ze er nog lang
profijt van”, melden de heren. “Overas-
seltse Boys, van harte gefeliciteerd!”

JBeBW PINYIS ap ualw b ue(

De geschiedenis

van de Overasseltse
Boys is zo rijk en er
zijn zoveel verhalen
dat het moeilijk is
om te achterhalen
hoe het allemaal
precies is gegaan.
Theo Dinnissen
sprak met Martien
Stoots en Alois

Schraven.

Tekst: Theo Dinnissen
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